Na het behalen van haar bachelor accordeon en bandoneon in Nederland, verhuisde ze naar
Kopenhagen om zich daar volledig te richten op de bachelor en master klassiek accordeon, bij
de vermaarde docent James Crabb. Vervolgens volgde ze een tweede master bij Frode Haltli
in Oslo.

Erica heeft een brede muzikale interesse: naast volksmuziek richt ze zich ook op hedendaagse
muziek en werkt ze veel samen met (jonge) componisten. Daarnaast maakt ze veel beeldend
werk en werkt ze met theater.

Ze trad op met ensembles als LUDWIG, Camerata RCO en het Nieuw Ensemble. Ze is sinds
2015 onderdeel van VICO, Vancouver's Intercultural Orchestra. Ze is mede-oprichter en
accordeonist van het ensemble Roadrunner. Als docent is Erica verbonden aan het koninklijk
conservatorium.

www.ericaroozendaal.nl

Vijf schilderijen en vijf muziekstukken verbinden, reflecteren en reageren op het gedachtegoed van de
Duits-Amerikaanse Joodse filosoof Hannah Arendt.

Erica Roozendaal zocht en schreef muziek die een link heeft met haar ideeén. Hiernaast maakte ze
ook een vijftal schilderijen. Het beginpunt van inspiratie was de vraag: Als Hannah Arendt nu had
geleefd, hoe zou zij gereageerd hebben op onze maatschappij, onze politiek en ons handelen?

Thema’s die langskomen zijn onder andere vrijheid, wat is politiek, wat is (de zin van) denken en hoe
kunnen we omgaan met vluchtelingen. Een reactie hierop, zie en hoor je in beeld en muziek,
afgewisseld met een toelichting op haar werk.

Op accordeon laat Erica een grote verscheidenheid aan muziek horen: Bach, klezmer, Amerikaanse
hedendaagse muziek, plus zelfgeschreven muziek, geschreven voor en geinspireerd op Hannah’s
Podium. En al deze werken zijn op één of andere manier verbonden aan Arendt’s ideeén.



